
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 28 april 2024 

  

    Voorganger: Ds. E. Wisselink 

  Organist/pianist: Willy Misker 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht  

als een stralende dageraad 

 

Thema: Wat is waarheid? 

 

Welkom – mededelingen 

 

Aanvangslied: lied 98: 1 en 2 Zing een nieuw lied voor God de Here 

 
Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 
 

 
Stil gebed – bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

 

 



We zingen lied 98: 4  Laat alle zeeën, alle landen 

 
Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

Inleidende woorden 

 

Gebed om ontferming, na de woorden ‘Zo bidden wij zingend’ telkens 

afgewisseld met het zingen van lied 301H 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

We zingen lied 654: 1 en 5   Zing nu de Heer, stem allen in  

 

Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 

verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 

in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

 

Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, – 

Gij herder die ’t verlorene zoekt, 

de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 

 
Gebed bij het openen van de bijbel 

 

Lezing: 1 Johannes 3: 11 – 17 

 

 

 



We zingen lied 119: 64   Een smekeling, zo kom ik tot uw troon  

 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 

leg met uw woord beslag op mijn gedachten 

opdat ik in het licht der waarheid woon. 

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 

Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 

 

Lezing: 1 Johannes 3: 18 – 24 

 

We zingen lied 318   Het woord brengt de waarheid teweeg 
 

Het woord brengt de waarheid teweeg. 

Het veranderde in den beginne 

een aarde die woest was en leeg 

tot een lusthof voor ziel en zinnen. 
 

Het woord dat de wereld schiep 

is het woord dat klonk door de eeuwen, 

is het woord dat Abraham riep 

en Daniël tussen de leeuwen. 
 

Het woord dat God was bij God, 
tussen mensen een mens werd op aarde, 

dat in het armzaligste lot 
zijn heerlijkheid openbaarde. 

 

Het onvergelijkelijk woord 
met een hemelse hand geschreven 

wordt in onze harten gehoord: 
onze weg, onze waarheid, ons leven. 

 

Overdenking  

 

We zingen ‘Wie leeft vanuit het hart’ (Zingenderwijs 156 – melodie: gezang 

416 Liedboek voor de kerken) 

 

Wie leeft vanuit het hart 
staat open voor Gods Geest 

die waait waarheen zij wil 
en mens en wereld heelt. 



Wie toegang tot Haar heet 

weet wat de hand te doen, 
de voeten waar te gaan, 

de mond te spreken heeft.  

 

Eenvoudig zijn van hart 

is puur zijn en oprecht, 
hen brengt Gods Geest als hulp 

de Wijsheid als geschenk. 

Zij hebben niet de macht, 

eenvoudigen van hart, 

zij trekken slechts een spoor 

van licht de eeuwen door.  

 

Geloofsbelijdenis 

 

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: lied 657: 1 en 4   Zo lang wij ademhalen  
 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 
 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 

Zegen  



We zingen het Wilhelmus (lied 708: 1 en 6) 

 
Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Orgelspel 

 
 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Leven in gebrokenheid kan soms ook de hoop doen verwaaien. In de ruimte 

die overblijft kruipt de duisternis. Dat kan allerlei vormen aannemen. 

Onrecht dat je wordt aangedaan, gekwetstheid die pijn doet. Of het ziek zijn 

dat je zwaar weegt. Het onverwachte ervan. Het lijden dat het met zich mee 

brengt. Hoe goed kan het dan doen als je God ontmoet in de ander die jou 

ziet. Dat is licht van God dat het duister minder donker maakt. Dan kun je de 

moed weer vinden om de volgende stap te zetten. De hoop om verder te gaan 

met woorden van Henri Nouwen: 

 

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen in het duister. 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen. 

Is bij storm op zee, land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan 
Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, 

en zolang zal God je in zijn handen houden. 

Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie 

achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij 

binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. en Mevr. Brink, Vaart ZZ. 

 

Kerkenraadverkiezingen. 

Zondag 19 mei (1e Pinksterdag) zullen onderstaande gemeenteleden 

(her)bevestigd worden. 

Diaken: Mevrouw M.H. Koopman-Geers 

Pastoraal werker : De heer D. Vegter 

Diaken: 

Mevrouw  A. Schuiling-Grootenhuis (herbevestiging) 

De heer G.H. Hulsink  (herbevestiging) 

Ouderling-kerkrentmeester 

De heer G.L. Oostingh  (herbevestiging) 

De heer G. Schuiling  (herbevestiging) 

 

Eventuele bezwaren voor 10 mei schriftelijk en ondertekend doorgeven aan 

de scriba mevr. Lanjouw. 



Inleveren kopij Zuiderklanken. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 1 mei 12.00 uur, bij Jenne 

Lanjouw of via de mail.: jenne.lanjouw@gmail.com  

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Oproep…………………….. 

Geniet u ook zo van de manier waarop in onze 

kerkdiensten alles op de schermen via de beamers in 

de kerk gepresenteerd wordt en wellicht ook van de 

uitzending via Kerkdienstgemist.nl?  

Uit gegevens blijkt dat iedere maand velen de 

diensten thuis of elders    volgen of nazien/-luisteren. 

Een kleine groep mensen is wekelijks druk bezig om dit alles te verzorgen. 

Graag willen we onze groep, het beamteam, momenteel bestaande uit  

7 personen, uitbreiden. 

 

Mocht u interesse hebben ons hierbij te helpen, dan horen we dit graag. 

U kunt hiervoor of voor meer informatie contact opnemen met: 

Albert Meijering, tel. 06 51498116  of Ginus Oostingh, tel.: 06 53570349. 

 

Heus, het is minder ingewikkeld dan u denkt!!!! 

 

Zondag 28 april  

Voorganger:  Mevr. R. Dekker-Averesch 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 
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ROON STAAL DOET NIEUW AMSTERDAM AAN TIJDENS LENTE 

TOUR 

 

Zanger en pianist Roon Staal komt in zijn nieuwe Lente Tour naar Nieuw 

Amsterdam. Het concert vindt plaats op zaterdag 18 mei in de Zuiderkerk.  

De aanvangstijd is 20.00 uur.  

 

Magische, rustgevende sfeer 

Met zijn warme tenor-stem en melodieuze pianospel speelt Roon bekende 

cover songs op authentieke wijze en eigen werken, zowel in het Engels als 

Nederlands.  

 

Musical en buitenland 

Als kind stond Staal al op de theater planken en in TV studio's met artiesten 

als John Kraaijkamp sr., Ruth Jacott, Ron Brandsteder en Ernst Daniël Smit. 

In de hit-musical Les Miserables speelde Staal de kinderrol Gavroche in het 

Carré Theater en als jonge twintiger nam hij de titelrol in de rock-opera 

'Tommy' op zich met lovende kritieken ten gevolg. In de musical Rembrandt 

speelde hij even later naast Henk Poort als zoon Titus van Rijn en met 

Chantal Janzen en Freek Bartels gaf hij in 2010 gestalte aan het verhaal van 

de Hollandse musical Petticoat waarmee hij de grotere theaters aandeed. Met 

name daarna trad Roon veel op in het verre Oosten van Rusland en Japan met 

zijn solo werk terwijl hij in Nederland nu zo'n 4 touren per jaar volbrengt. 

 

Alle informatie over dit concert kunt u vinden op de 

website www.roonstaal.com 

Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125.  

Tickets kosten € 22,50. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben toegang voor € 

12,50. 

 

Ook kunt u kaarten reserveren bij Ginus Oostingh, Tussenpad 22, Nieuw 

Amsterdam. 

Tel. 06 53570349  E-mail: g.m.oostingh@gmail.com  

 

 

http://www.roonstaal.com/
mailto:g.m.oostingh@gmail.com

